
BOVEN BATTEL
Twee jong, één ouder
Drie buizerds ontroeren de hemel
Eén wijst onder
krijst heden en verleden en nog wat
Twee leren 

	 Zie het Sennegat
	 Met zes cafés en palingstropers
	 Boottrekkers en een monkelende schilder
	 Smokkelaars brengen de nacht erdoor
	 Wie vermoordde Joppe Castor?

Dit is het driewaterland
Twee oud, stromen plechtig
ademen met het getij
Eén vaart jong, amechtig door sluizen en sasseniers
Vermicelli wentelt en sprankelt bij een steiger
Elke kleine Chiro reus zwemt, het went vlug
helder water
Zomers zonnig woensdaggeschater
op het pleintje bij de muur van Madeleine 
Aan de andere kant mijmeren
de paarden van de melkerij

	 Vijf kastelen, vier verdwenen zoals vier molens
	 en tien jaar velo-droom
	 De meisjes van de weverij gaan nu naar school

Geen dorp hier?

	 Toch bouwden Sennegat, Stuivenberg, Batteloo en Warande
	 Zonder staat of stad of Houtekiet
	 Op deze plek school, klooster, kerk en pastorij
	 Fanfares van koper en blek 
	 Een kerkhof leven influisteren
	 mochten ze niet

De kerk leeg, de Biechtstoel vol
Klimmers dalen naar het Bergske
Nergens wonen moerasbewoners in mooier huizen
Zilveren reiger, kauw en kraai, en nog meer koet,

	 Ganzen bewaken dit dorp goed
	 En nog wat? Dan is de bruinvis terug
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