
IK BEN EEN BUDDY-OUDER 
  
 

WAT?  
Als buddy ben je een brugfiguur tussen de jeugdbeweging en (nieuwe) ouders die de jeugdbeweging nog 
niet goed kennen. Je kent het jeugdwerk door en door en die ervaring deel je graag. Je bent dat extra 
steuntje in de rug voor andere ouders. Concreet vervul je als buddy drie taken: 
1. Voor nieuwe ouders in de jeugdbeweging ben je een vertrouwensfiguur. Jij verduidelijkt dingen die voor 

leiding vanzelfsprekend lijken en je bent een aanspreekpunt bij wie deze ouders terecht gaan als ze 
vragen hebben.  

2. Voor leiding ben je een voelspriet die bekommernissen van ouders doorgeeft. Zo weten zij wat er 
gevoelig ligt en in welke gezinnen ze extra moeten investeren om het vertrouwen op te krikken. 

3. Buiten de jeugdbeweging (aan de schoolpoort, in je buurt) ben je een ambassadeur van de 
jeugdbeweging. Specifieker is die rol belangrijk naar ouders met een migratie-achtergrond, bij wie 
niemand in het directe netwerk reclame maakt voor de jeugdbeweging. 

HOE?  
Tips om een goede buddy te zijn: 

» LEG SNEL CONTACT: de eerste werking is niet alleen spannend voor nieuwe leden, 
ook voor hun ouders is alles nieuw. Idealiter worden nieuwe ouders bij het 
toekomen aangesproken door een leider om hen te verwelkomen en aan jou voor 
te stellen. Daarna is het aan jou. (Als je zo’n eerste gesprek moeilijk vindt, dan vind 
je hiernaast enkele tips.) 
Het is ook goed om na de eerste werking aanwezig te zijn. Check hoe het was en of 
ze weten wat er volgende week te gebeuren staat. 

 
 

» LAAT HET CONTACT NIET VERWATEREN: een vertrouwensband opbouwen vraagt 
tijd en voldoende contact. Laat het dus geen twee werkingen duren voor jullie elkaar 
opnieuw zien/horen. Idealiter ontmoeten jullie elkaar de tweede werking opnieuw, 
maar vraag hen eerst of ze aanwezig zullen zijn. Nadien kan je proberen om de twee 
weken voor of na de werking aanwezig te zijn.  
 
 

» DENK ALS EEN GROENTJE: als jij de brief/uitnodiging bekijkt die de jeugdbeweging 
meegeeft, dan weet jij wellicht genoeg. Maar lees ze ook eens als iemand zonder 
jeugdbewegingservaring. Bevat een uitnodiging een onduidelijkheid of bestaat de 
kans dat nieuwe ouders iets vergeten, controleer dan zelf even of ze het begrepen 
hebben. Zij komen mogelijk minder aan jou vragen dan nodig: misschien schamen 
ze zich om (alweer) een vraag te stellen, of schatten zij een activiteit fout in.  

   
 

» WEET DAT DIT EEN PROEFPROJECT IS: jullie zijn de allereerste buddy-ouders in 
Vlaamse jeugdbewegingen. Ongetwijfeld krijgen jullie te maken met problemen die 
we niet voorzien hadden. Contacteer de jeugddienst als je op een probleem botst, 
dan zoeken we mee naar een oplossing. (Meld het ook als je het zelf kon oplossen.) 
Extreem leuke ervaringen krijgen wij eveneens graag in de mailbox! 

 

Met bovenstaande tips willen we niet vastleggen op welke manier jij jouw buddy-rol 
moet invullen. Dat lijstje kan helpen, maar beschikken over een gezonde dosis sociaal aanvoelen en 
inlevingsvermogen is crucialer dan het opvolgen van tips. 
 

 

HULPLIJN? 
Jeugddienst Mechelen  |  Kwinten Stevens  |  kwinten.stevens@jamvzw.be  |  0497 67 03 59  

STRESS 
VOOR HET 1STE  GESPREK? 

 

» Stel jezelf en je kind in de 
jeugdbeweging voor, 

» wissel contactgegevens uit, 
» zeg waarvoor ze je mogen 

contacteren, 
» check eventueel of jullie dingen 

gemeenschappelijk hebben (bv. 
kinderen hebben op dezelfde 
school levert meteen een infor-
mele ontmoetingsplek op). 

HOE VAAK ZIE JE ELKAAR? 
 

» Kom liefst minimum de 
eerste 2 werkingen, 

» nadien kan het volstaan om 
de 14 dagen elkaar te zien – 
en op vraag natuurlijk, 

» contact opnemen of 
afspreken buiten de 
werkingen, laat je afhangen 
van hoe het klikt. 

5 EVIDENTIES  
DIE NIET ZÓ EVIDENT ZIJN  

 

» Vuile of droge kleren meegeven 
bij een rechtdoor-tocht, 

» centje meegeven voor een 
drankje na de werking, 

» regenkledij aantrekken als het 
gaat regenen (want vaak gaat de 
werking dan ook nog door), 

» een volledige meeneemlijst 
bezorgen voor op weekend/ 
kamp (de lijst van de 
jeugdbeweging zelf vergeet al 
eens vanzelfsprekend materiaal). 
Een weekend/bivak is ook de 
grootste drempel waar ouders 
over moeten.  

» activiteiten zoals legertje spelen 
mogen normaal zijn in een jeugd-
beweging, dat ligt anders voor 
vluchtelingen die uit een oorlogs-
situatie komen. Zij begrijpen die 
activiteit mogelijk niet, of voelen 
er weerstand tegen. 
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