
MIJN DORP 
Versneden door
rivier en spoor:
van wat ‘er was eens…’
is niet veel meer.
Winkels, staminees vergaan,
een oude toren nog bleef staan,
eerst wat alleen,
maar op den duur
kreeg hij - zoals haast iedereen -
ook een nieuwe buur.
De ‘nief parochie’ omgedoopt,
gemeentehuis, Rateau, kasteel:
veranderd is er veel…
Herinneringen vervagen,
gelukkig niet zomaar gesloopt.
Eerder dan wat nostalgie
blijft zeker mijn/ons Muizen
veel meer dan een hoop huizen,
verlaten kerken en drukke straten.
Gelukkig zijn kan ècht nog hier,
met of zonder aflaten,
iets verder boodschappen,
misschien wat minder bier.
Mijn dorp: een (w)oord voor mensen,
vriendschap en elkaar verdragen:
waar kunnen wij nog beter zijn,
en nog meer vragen, wensen?
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