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Welkom in Mechelen 

De Senegalese Lamine verhuisde anderhalf jaar geleden naar 
Mechelen. De Vlaamse Erwin wil een bruggenbouwer zijn. Het 
project Samen Inburgeren bracht hen samen. De bedoeling was om zes 
maanden lang af te spreken, maar daar bleef het niet bij.
Lamine: “Samen Inburgeren zou verplicht moeten zijn. Wie 
naar België komt, heeft mensen nodig die tonen hoe de  
samenleving in elkaar zit. Toen ik hier aankwam, sprak ik 
geen woord Nederlands.” 
“Ik heb het verschil meegemaakt: hij is enorm vooruitge-
gaan”, zegt Erwin trots. “Als iedereen Nederlands leert zoals 
Lamine, kunnen alle nationaliteiten communiceren.”

Al gauw bleek dat de mannen meer gemeen hebben dan 
enkel hun schaterlach. “We hebben allebei een open 
mentaliteit en we willen mensen helpen. Toen ik Erwin voor 
het eerst zag, wist ik meteen dat we goed zouden kunnen 
opschieten. Hij is heel dynamisch, geen typische Belg”, lacht 
Lamine.

Hun eerste afspraak was op de Vismarkt. “Dat is mijn lieve-
lingsplek in Mechelen,” zegt Lamine, “want ik kom uit een 
cultuur waar mensen altijd samen zijn. Maar Erwin heeft mij 
nog meer interessante dingen laten zien, zoals de  
Sint-Romboutstoren en verschillende gebedshuizen.” 

Meer weten over Samen  
Inburgeren in Mechelen?

e sameninburgeren@mechelen.be
w www.mechelen.be/sameninburgeren

“Mijn interreligieuze wandeling vond hij heel speciaal”, vult 
Erwin aan. “Lamine is animist en hij heeft mij veel geleerd 
over zijn religie. We hebben ontdekt dat er geen verschillen 
zijn tussen de godsdiensten: we geloven allemaal in liefde 
en vrede. Onze God is dezelfde. Maar er mogen zeker cultu-
rele verschillen zijn, anders is het hier één pot nat!”

Erwin: “Ons traject is al een tijdje afgelopen, maar we blijven 
elkaar zien. We waren zelfs op elkaars verjaardagen en we 
gaan vaak op stap met vrienden van verschillende nationali-
teiten.” Daar is Lamine heel blij om. “Erwin en ik zitten in een 
nieuwe fase: we zijn nu vrienden en zelfs familie. Ik ken zijn 
mama en zijn broer. De volgende stap is dat Erwin meegaat 
naar mijn mama in Senegal (lacht)!” 

“Wij zijn 
ondertussen 
vrienden 

geworden, en 
zelfs familie.”

Bruggen bouwen & banden smeden




