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WELZIJN 

 

 

Aanwezig 

 

 

Kerstin Hopf, voorzitter 

Farid Bennasser, Johan De Vleeshouwer, Martine De Raedemaeker, Wesley 

Doms, Zineb El Boussaadani, Klaartje Heiremans, Hans Keldermans, Glenn 

Nason, Hamid Riffi, Ali Salmi, Rita Van den Bossche, Alexander 

Vandersmissen, commissieleden 

 

 Externen: Dhr. Melikan Kucam, Dhr. Jeffrey Salut, Dhr. Jakob Kulan, 

vertegenwoordigers van het Vlaams-Assyrisch Huis 

 

 Ambtenaren: Gert Eeraerts, departementshoofd 

 

Verontschuldigd Katleen Den Roover, Koen Anciaux, Patrick Princen 

 

 

Datum 5 oktober 2015 – van 19.00u tot 20.30 uur 

 

 

1. Goedkeuring verslag 7 september 2015 (door de leden van de commissie 

welzijn). 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Toelichting werking Assyrisch Huis (toelichting door afgevaardigde). 

 

Door een technisch defect wordt het beeldmateriaal niet getoond. Het wordt achteraf 

bijgevoegd in cobra. 

 

De voorzitter geeft woord aan dhr. Melikan Kucam. Melikan schetst de geschiedenis van zijn 

gemeenschap. De  Assyrische gemeenschap in Mechelen is een gemeenschap van 

vluchtelingen, nu zeer actueel. Heel toevallig kwamen er 3 gezinnen toe in Mechelen. Dit is 

uitgegroeid tot een gemeenschap van een 500tal gezinnen. De 3 oorspronkelijke gezinnen 

werden opgevangen door de lokale bevolking. Uit deze hulpverleners is het latere steunpunt 

vluchtelingen gekomen. Jarenlang was er heel weinig vraag naar de overheid toe om 

ondersteuning te bieden. De mensen deden dit op zichzelf. 

 

Naar 2000 toe kwamen de Assyriërs uit Irak. Vandaar dat er heel wat gezinnen opnieuw zich 

aansloten bij de Mechelse gemeenschap. De laatste jaren komen de mensen uit Syrië. Je moet 

wel rekening houden dat onze geboortestreek misschien op papier wel deel uitmaakt van Irak 

of Syrië, ... Maar waar de respectievelijke hoofdsteden geen vat op heden. Het was eerder een 

feodale maatschappij. Grenzen kent men niet, alles is georganiseerd op een andere wijze.  

 

Vbn. Gewone burgers gaan niet naar de overheid, het stamhoofd doet dit, vaak maar 1x per 

jaar of met wat vertraging. Een kind inschrijven koste bijvoorbeeld 2 schapen, te overhandigen 

aan de ambtenaar.  

 

Groot was het verschil met de Mechelse maatschappij. We werden wel heel hartelijk ontvangen 

door de Mechelse christelijke gemeenschap en hun kerken. Om antwoorden te bieden op de 

vele vragen van vooral de jongere generatie, hebben we een boek geschreven “Diaspora aan 

de Tigris”. 

 

Daarna kwamen de vragen rond integratie. Onze voorouders gingen er immers allen van uit 

dat ze zouden terugkeren om de dorpen terug op te bouwen. Maar daarna kwamen de nieuwe 

burgeroorlogen. De jongere generatie integreert zich nu in voetbalclubs, muziekschool, sociale 

woningen, ... 



 

Maar er was wel nood aan een aanspreekpunt. In 2012 hebben 9 personen, elk uit een andere 

stam, zich samen geëngageerd. In onze gemeenschap hebben de familiehoofden de taak om 

de familie bij elkaar te houden. De andere 4 stammen hebben getracht ook materieel een 

steentje bij te dragen. 

 

Voor de verkiezingen van 2012, werden we aangesproken door de politici om ons te bevragen. 

In 2012 hebben we met wat steun van Mechelen en de inzet van de 9 stamhoofden een pand 

gekocht in de Generaal de Ceuninckstraat. Aankoop en verbouwingen was goed voor 

450.000€. In totaal hebben we 2 jaar 15.000€ subsidie gehad van de stad Mechelen. 

 

U moet weten, het Vlaams Assyrisch Huis is geen gewone vzw. We doen geen activiteiten an 

sich. De 9 personen onderhouden dit huis en stellen dit ter beschikking aan de gemeenschap. 

 

Vb. De ouderenraad vergadert er. 

Vb. Doopfeesten, verjaardagsfeesten, verlovingsfeesten, ... 

Vb. Vrouwenavonden 

Vb. Groepen die Mechelen komen bezoeken, kunnen er gebruik van maken 

 

Deze zaal wordt ter beschikking gesteld voor een vrijwillige bijdrage. Meestal wordt er meer 

gegeven dan we verwachten. 

 

Ook de buurt vraagt soms om het huis te gebruiken. Ook van de Marokkaanse gemeenschap 

maakt daar gebruik van, de Yezedi, ... 

 

Melikan stelt 2 jongeren voor. 1 doet veel aan sport, de andere werkt rond muziek. Een lerares 

geeft huiswerkbegeleiding, zelfs met autochtone jongeren. Kleine dingen die bijdragen aan de 

maatschappij. 

 

Veel mensen vragen waarom de zaal niet de hele tijd open is. Ja, dat kunnen we niet. 7/9 van 

de initiatiefnemers zijn immers zelfstandigen, die niet zo veel tijd hebben. 

 

Op de eerste verdieping hebben we 2 appartementen, die verhuurd worden om de werking te 

kunnen betalen. 

 

Bijvoorbeeld op nieuwjaar, dan komen families aan lange tafels nieuwjaar vieren. Wij voorzien 

dan de tafels en stoelen, de families doen de rest. 

 

Er zijn wel wat moeilijkheden in de wijk: vb. Parkeerproblemen, buren die niet graag zo veel 

volk door de straat zien komen, ... 

 

De commissie wordt uitgenodigd om er te vergaderen of een bezoekje te brengen. 

 

Zineb El Boussaadani: hoe lang doe je dit al? 

 

Melikan Kucam: 30 jaar, ik droom van opvolging door de jeugd, maar vrijwilligerswerk is 

moeilijk he. 

 

Zineb El Boussaadani: waarom werken jullie niet meer samen met andere organisaties? 

 

Melikan Kucam ja, dat doen we wel. Voorbeeld een internationale organisatie. Maar het zoeken 

naar mensen is wel tijdrovend. Met wat middelen zouden we het huis ook beter kunnen 

inrichten: bvb. een weefgetouw wat belangrijk is in onze cultuur, en vaste kosten: lening 

aflossen, brandverzekering, roerende voorheffing, ... 

 

Het oorspronkelijke doel was vooral bij overlijdens een plaats bieden om de familieleden te 

bezoeken in hun rouw. Dit kan in onze gemeenschap tot 2 weken duren. Als we zoals vroeger 

hiervoor een parochiezaal moesten huren, kost dat een fortuin. 

 

Farid Bennasser: we zitten terug in een nieuwe vluchtelingenstroom. Krijgen jullie de laatste 

maanden meer vragen uit de gemeenschap? Zijn jullie bereid om hier een voortrekkersrol in te 

spelen? 



 

Melikan Kucam: ik wil terugkoppelen naar het steunpunt asiel en migratie. Wij stonden aan de 

wieg van deze vzw. Wat wij doen, is voedselbedeling (ook bet hesana doet dit trouwens). 

Aankomers in Brussel zoeken hier een huis. We begeleiden hen spontaan in hun zoektocht. 

Vorig jaar hebben we een voedselverzameling gedaan voor Irak, over alle gemeenschappen 

heen. Maar zoals altijd in onze gemeenschap, doen we het altijd zelf intern, zonder de 

overheid. Ook niet altijd via het huis. Soms gewoon particulier.  

 

De echte vluchtelingenproblematiek voor Mechelen zal starten over 4 maanden. In Brussel en 

Antwerpen is het nu al bezig. Maar in Mechelen zijn er minder huisjesmelkers, ook geen LOI 

aanwezig in de buurt. 

 

Farid Bennasser: zou je niet beter anticiperen op deze komende problematiek? 

 

Melikan Kucam: hoe ga je dat doen? Ik denk dat de overheid vrij goed georganiseerd is naar 

vluchtelingen toe. Media stellen dit soms te spectaculair voor. Als ik zie hoe de 

vluchtelingenontvangst vroeger georganiseerd werd, hebben we al veel stappen gezet. Het is 

belangrijker dat de samenleving de vluchtelingen opvangt. Bijvoorbeeld: veel psychische 

problemen aanwezig. Dan ben je beter af met een goede buur. 

 

De voorzitter  dankt Melikan. 

 

 

 Verslaggever: Gert Eeraerts 


