
VROEGER EN MORGEN
Langs de westkant van de Zenne
rijst een witte baksteenkerk.
Voor slechts weinig praktiserende zielen
maar met menig graf en zerk.

Op een kruispunt van karresporen
Op de Klaasberg haast verweesd
Pronkt in al haar gloren
het kleine onterfde landelijke Leest.

Verscheurd door hertogdom en heerlijkheid
barstte het uit haar voegen
bruisend van café’s en kroegen
en het Blek en Suslawijt.

Na 40 jaar den hof van ’t stad te zijn
danst het dorpse leven nog met elkaar
struikelend of swingend over de lijn
valt het rechtblijven veel te zwaar.

Komt uit uw kot en smijt u voor uw habitat!
Gij Leestenaar die liever slaapt en resideert!
Zet u recht en maakt uw pollen nat
en ervaar hoe ge uit het verleden leert.

Uit wat voorbij is kunnen we begrijpen
Wat de toekomst ons nog brengen kan.
Leer van vroeger en laat ideeën rijpen
Voor het nieuwe morgen man!                                                                       
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